
In een cirkel van oneindigheid, 
houden we elkaar vast, 
als in een liefdevolle omarming. 
De aardewereld verbonden met de geestelijke wereld 
Altijd - maar zeker vandaag 
nu de sluier tussen beide werelden het dunst is 
en zij die door de poort van de dood gingen, ons nabij zijn 
 
Nu staan wij hier - 
voor altijd verbonden  
door de onverbrekelijke band van de liefde 
En wij gedenken hen 
met licht en in hun eigen kleuren. 
 
Met mooie herinneringen 
houden wij hun namen levend 
en geven wij de vlam van de liefde door. 
Als troost voor hen die achterbleven  
en een dierbare verloren. 
 

In vuur en vlam 
staan wij om hen heen. 
We verwarmen hen 
en schijnen hen bij op hun pad 
in het Land van Rouw 
en maken zo hun wereld lichter. 
 
We geven het een ieder mee: 
Eén onbeduidend vonkje 
kan groots oplaaien  
tot een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft. 
 
Een lichtend vuur - 
Vuur van troost. 
Vuur van kracht. 
Vuur van liefde. 
Vuur dat de toekomst weer een naam geeft: 
Hoop 
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